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Foto van de maand 

 
Uit de oude doos: ter ere van het 
100 jarig jubileum van de St. 
Aegidiusschool in 2023! 
Dorpsgenoten die in het dorp zijn 
opgegroeid en in de leeftijd van 
75+ zijn, zullen hen herkennen! 
Hoe heten deze mensen ook 
alweer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heemkundegroep Hertme 
Heeft u verder al een keer gekeken op de website 
heemkundehertme@hotmail.com?  
En gelezen over de wetenswaardigheden van ons dorp? Veel nieuwe foto’s uit 
de oude doos zijn te bewonderen. En ook is er de mogelijkheid om de speelfilm 
Lina thuis te bekijken, die deels is opgenomen in Hertme.  

Heeft u zelf nog oude foto’s? Stuur ze dan naar Jan Kolner, hij zal ze mooi 
verzamelen en in een bestaand of nieuw album plaatsen.  

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Nieuws van de redactie 

 
Beste Hertmenaren, 
 
Wij zijn er trots op om tien keer per jaar een uitgave van de Gazet te mogen verzorgen en 
blijven dit graag doen. We doen ons best er niet alleen een informatief maar ook 
vermakelijk werk van te maken, met fabels en interviews, om zo wat in het dorp leeft 
levendig over te brengen. Helaas blijkt uit de begroting dat wij de afgelopen paar jaar 
structureel in de rode cijfers staan. Redenen zijn dat er een dertigtal nieuwe 
bezorgadressen bijgekomen zijn, de Gazet meer pagina’s telt dan ervoor en ook wij 
ontkomen niet aan de stijging van drukkosten. Nu hebben wij een oplossing voor ogen. 
 
We willen graag ons sponsoren bestand uitbreiden. Als wij meer sponsoren hebben, dan 
komt er meer geld binnen. Kent u  personen/bedrijven die ons dorp een warm hart 
toedragen? Vraag hen namens ons of zij als sponsor willen fungeren. Als tegenprestatie 
worden zij vermeld op de laatste pagina’s van de Gazet. Bovendien wordt per ingang van 
dit nummer elke editie een sponsor belicht middels een interview. Zo is er meer 
naamsbekendheid en tevens namens ons een dankjewel voor het sponsoren.  
 
Dus als u potentiële sponsoren kent, uit Hertme of nabije omgeving, geeft u hun naam aan 
ons door middels ons e-mailadres: gazethertme@gmail.com en wij zullen contact met hen 
opnemen.  
 
Alvast dank voor het meedenken! 
 
Vrolijke groet, 
de redactie (Phil, Hanneke en Karin) 

 
Egeltje in winterslaap 
 
Egeltje heeft een zeer pootje opgelopen waardoor hij 
besloten heeft zijn natuurlijke ritme weer op te pakken en 
een winterslaap te houden. Wie weet is hij de volgende maand wakker en heeft 
hij weer allerlei avonturen te melden! We hopen het van harte. 

mailto:gazethertme@gmail.com
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Boekpresentatie 100 jaar  
St. Gregorius 
 

Het jubileumjaar van St. Gregorius is 

inmiddels historie. We kunnen 

terugkijken op een prachtig jaar waarin 

we vele hoogtepunten hebben mogen 

vieren. De viering op Hemelvaartsdag, 

het jubileumconcert en het dorpsfeest 

in het openluchttheater, de ledenfeestavond met vele jubilarissen en tot slot de 

vierde editie van Percussion Live in de schouwburg van Hengelo. In dit 

jubileumjaar zijn Tonnie Monnink, Herman Schabbink, Tonnie Homan en Bart 

Monnink bezig geweest met archieven, notulen en interviews om zoveel 

mogelijk van de rijke historie van St. Gregorius boven tafel te krijgen. Al deze 

hoogtepunten van 100 jaar muziek in Hertme en alles wat daarmee samenhangt, 

zijn gebundeld in een dik jubileumboek van maar liefst 550 pagina’s fullcolour. 

Dit naslagwerk zal op zondag 2 april 2023 worden aangeboden aan een 

prominent persoon die veel voor onze muziekvereniging betekend heeft.  

 

Graag willen wij mensen die belangstelling hebben voor dit unieke naslagwerk 

van onze muziekvereniging uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Op zondag 2 

april vanaf 15.00 uur wordt een film van het jubileumconcert gedraaid in het 

Spookhoes in Hertme, waarna de 

boekpresentatie zal plaatsvinden 

vanaf 16.00 uur. Na afloop van de 

boekpresentatie is er gelegenheid 

om in het bezit van dit prachtige 

naslagwerk te komen en onder het 

genot van een drankje herinneringen 

op te halen. De kosten van het boek 

bedragen € 50,-.  



 

 

5 

Mensen die niet in de gelegenheid zijn 

hierbij aanwezig te zijn en toch dit 

mooie naslagwerk willen bemachtigen, 

kunnen hiervoor een opgave doen via 

penningmeester@stgregorius.nl onder 

gelijke betaling van € 50,- op 

bankrekening NL74 RABO 0309 4500 63 

t.n.v. muziekvereniging St. Gregorius 

o.v.v. Jubileumboek en uw naam. De 

prijs is exclusief verzendkosten. 

 

Redactie 100 jaar muziekvereniging St. Gregorius 

Herman Schabbink, Tonnie Homan en Bart Monnink 

 

Wist u dat… 
  
…oud papier vanaf dit jaar weer opgehaald wordt door de Bornse Harmonie?  En 
wel in de volgende straten: Hertmerweg, Hertmerdwarsweg, Lage Weide, 
Kolklanden, Haarlanden, H. Stephanuskerk. Op onderstaande  
donderdagochtenden graag voor 9 uur ’s morgens aan de weg zetten 
(aangepaste data voor tweede helft van het jaar): 
  
9 maart 2023 

6 april 2023 

4 mei 2023 

1 juni 2023 

29 juni 2023 

27 juli 2023 

21 september 2023 

19 oktober 2023 

16 november 2023 

14 december 2023 

 

mailto:penningmeester@stgregorius.nl
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LAADPAAL VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S 

Overgenomen uit de Tubantia van 24 februari j.l. 
André Scheffers 

Het heeft even geduurd, maar hij staat er. De eerste 
openbare laadpaal voor elektrische auto’s in Hertme 
is feestelijk in gebruik genomen. Een laadpaal... als 
mijlpaal. Vindt het bestuurslid Henk Veurman van de 
dorpsraad van Hertme. „Het is mooi dat de 
gemeente bij de vooruitgang ook aan Hertme en 
Zenderen denkt.” 

De laadpaal is geplaatst bij de eerste twee 
parkeerplaatsen op het Pastoor Veegerplein en staat 
pal tegenover restaurant Hertme’s Ambacht. 
Eigenaar Lereau Hulsink weet dat een laadpaal node 

wordt gemist. Hij maakte al een paar keer mee dat gasten met een elektrische 
auto kwamen dineren en de auto onvoldoende was opgeladen om thuis te 
komen. Hulsink: „Het gebeurde dat iemand zijn gezin afzette, vervolgens de auto 
aansloot op de laadpaal bij de AH in Borne en op z’n fiets terugkwam.” 

Hulsink is blij met de laadpaal. Nu nog laadplaatsen voor elektrische fietsen, zegt 
hij. „Want die worden gemist.” Maar dat laat nog even op zich wachten, aldus 
wethouder Vermorken. „Fietsenrekken met een geïntegreerd laadsysteem, zoals 
er al een paar van in Borne staan, zouden hier wenselijk zijn. Die voorziening 
moet via een andere weg worden gerealiseerd en dat vergt extra tijd. We zijn 
ermee bezig.” Herman Horstman, beleidsmedewerker verkeer van de gemeente, 
zegt dat er in de gemeente Borne tussen nu en 2025 zo’n 150 laadpalen 
geplaatst worden. „De mate van gebruik in bepaalde gebieden binnen de 
gemeente Borne is leidend voor de snelheid van plaatsing”, aldus Horstman.  
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Wist u dat… 
  
de collecte van het Reumafonds plaatsvindt in de week 
van 20 t/m 25 maart? De collectanten komen gewoon met 
een bus, maar wel met een QR code erop. We maken het 
u zo makkelijk mogelijk om te kunnen doneren.  Het collecte team in Hertme 
komt graag bij u langs! 
 
De collecte van de hersenstichting ook weer het mooie bedrag van 249,33 euro 
in Hertme heeft opgeleverd. Alle gevers worden van harte bedankt! 
 
De HPB op 14 mei een vogelschietwedstrijd organiseert. En dat we daar in de 
volgende gazet aandacht aan gaan besteden! 
 

 
AED Herhalingscursus 

 
De herhalingscursus zal plaatsvinden op maandag 17 april om 18.00 uur en om 
20.00 uur in het Theaterhoes. Hiervoor gelden natuurlijk ook de richtlijnen, 
waarbij de gezondheid van de cursist en de instructeur voorop staan.   
  
U kunt zich zoals voorgaande jaren weer aanmelden via de mail:  
k.maassen@mvdb-projecten.nl of via whatsapp op telefoonnummer:                
06-553 733 02. Graag het voorkeurstijdstip vermelden en met hoeveel personen 
de deelname is. Ook als je via je werk of op een andere wijze een AED cursus 
hebt gevolgd dit graag melden.  
  
Let ook op u eigen profiel bij hartslag: dit kunt u aanpassen of download de app.   
Ook vindt u hier de richtlijnen i.v.m. reanimatie bij Covid-19.  
  
Met vriendelijke groet,  
Kerstin Maassen van den Brink  
 
De redactie 
 

mailto:k.maassen@mvdb-projecten.nl
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Nieuws vanuit ZijActief 
 
Dinsdag 21 februari j.l. hadden we een avond over de 
fairtrade gemeente Borne. De dames vertelden over 
eerlijke handel en prijzen voor eerlijke producten. En wat je 
allemaal moet doen om een fairtrade gemeente te 
worden en te blijven. Het was een interessante avond. 
 
Komende maand, dinsdag 21 maart, komt ambassadrice Majella van ’t Hul ons 
vertellen over het werk van de Cliniclowns. De avond begint om 20.00 uur. 
Tijdens deze avond kunt u ook promotiespulletjes van de Cliniclowns kopen. 
Uiteraard bent u niets verplicht. U kunt zich, als u dit nog niet heeft gedaan, 
opgeven bij Rianne Aalderink. Tel. 06-4228 5309 of mail: aalderinkg@azelo.nl  
 
Bestuur ZijActief 
 

 
Lang leve de “Knestebötkes” 
 
“Van voor naar achter, van links naar rechts! Rekken en strekken, omhoog en 
omlaag!”  
Zo houdt de gymclub, onder de naam “de Knestebötkes” zich wekelijks bezig 
onder de bezielende leiding van Gineke Heersche, die de club altijd meteen mee 
krijgt, omdat ze begint met ritmische gymnastiek op muziek. 
Weet wel, alle oefeningen hebben plaats op “het puntje van de stoel”.  
Hieronder zijn de leden te zien op de foto. 

mailto:aalderinkg@azelo.nl
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Enkele weken geleden 
wilden een paar mannen, 
Henny en Henk, ook eens 
meemaken, hoe het er 
aan toe ging. 
En…..binnen een kwartier 
ging er een kledingstuk 
uit. 
En……de volgende dag 
waren Henk en Henny zo 
stijf als een plank! 
Mooi, dat ze bij de koffie 
de club op de hoogte 
brachten van nog meer 

mogelijkheden, waardoor we “kwiek” konden blijven, zowel lichamelijk als 
mentaal. Die heren zijn goed op de hoogte. Dus hadden ze een goed gehoor.  
De foto is gemaakt i.v.m. een bijzondere gelegenheid. Nr. 6 van de 
“Knestebötkes” was 90 jaar geworden. In feite het bewijs, dat het goed te doen 
is op redelijk hoge leeftijd. U ziet de 90-jarigen vooraan. Die mochten zitten voor 
de gelegenheid! Jammer dat we niet helemaal compleet waren. Truus Reekers 
kon wegens familieomstandigheden niet aanwezig zijn en Lidy Möller moesten 
we wegens griep missen. 
Behalve de super gymlessen, die ¾ uur duren, doet de koffie erna ons ook iets. 
De gezelligheid, het plezier, het meeleven met elkaar, de diverse traktaties bij de 
verjaardagen e.d. scheppen een bijzondere verbondenheid, die niemand graag 
wil missen. 
We hopen dat ieder lid een mooie hoge leeftijd mag bereiken en dat de gymclub 
de “Knestebötkes” blijft leven tot in lengte van dagen!              

 
Carnavalsweekend 2023 
 
Na een fantastische gala in onze nieuwe residentie met de opkomst van Prins 
Frank en Adjudant Jasper was het 24 februari eindelijk zover: de start van het 
carnavalsweekend 2023!  
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‘s Morgens om 9:00 waren Prins Frank en Adjudant Jasper met een flink aantal 
leden van de vereniging aanwezig op basisschool St. Aegidius, waar bekend werd 
dat Prins Jorrit en Prinses Lieke dit jaar zouden regeren over de Basisschool en 
mee mochten tijdens de optochten op de prinsenleven van CV de Kolkleu.  Na 
een gezellige morgen was het tijd voor de grote optocht; maar liefst 22 wagens 
deden er aan mee, wat gaaf! En als klap op de vuurpijl hebben we de 
muziekwagen van CV de Kolkleu mee laten rijden met Prins Jorrit en Prinses 
Lieke bovenop zodat heel Hertme ze goed kon zien. 
‘s Morgens om 9:00 waren Prins Frank en 
Adjudant Jasper met een flink aantal leden 
van de vereniging aanwezig op basisschool 
St. Aegidius, waar bekend werd dat Prins 
Jorrit en Prinses Lieke dit jaar zouden 
regeren over de Basisschool en mee 
mochten tijdens de optochten op de 
prinsenleven van CV de Kolkleu. Na een 
gezellige morgen was het tijd voor de grote 
optocht; maar liefst 22 wagens deden er 
aan mee, wat gaaf! En als klap op de 
vuurpijl hebben we de muziekwagen van 
CV de Kolkleu mee laten rijden met Prins 
Jorrit en Prinses Lieke bovenop zodat heel 
Hertme ze goed kon zien. 
 
Om 17:45 was er traditiegetrouw de kermis in de kerk van Zenderen. Hierna snel 
naar het gemeentehuis om de sleutel met alle Prinsenparen van Stichting Borns 
Carnaval op te halen bij de Burgemeester. Na deze officiële handeling werd snel 
de tent opgezocht tegenover de Mexicaan. Na een klein feestje in deze tent was 
het hoog tijd om een bezoek te brengen aan KV de Angorageiten, de CV de 
Melbuulkes en als laatste bij CV de Toet’nbloazers, waar wij als vereniging de  
deur hebben dichtgedaan. 
 
Zaterdag werden in alle vroegte de carnavalswagens van CV de Kolkleu richting 
Borne vervoerd voor de Grote Bornse Optocht. Ondertussen werden ook nog de 
laatste puntjes op de “i” gezet bij onze residentie.  Om 13.15 ging de optocht van 
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start en wat een stoet aan carnavalswagens en loopgroep hebben wij als CV de 
Kolkleu geleverd, iets om trots op te mogen zijn! Niet voor niets dat we ook de 
eerste prijs haalde met de Prinsenwagen, de 2e prijs met de loopgroep en de 3e 
prijs bij de grote wagens!  
Snel na de optocht weer met z’n allen richting Hertme voor de officiële opening 
van onze prachtige residentie! Deze middag/avond was het een komen en gaan 
van verenigingen, al met al een super gezellige en geslaagde dag. 

Zondag was het tijd voor de optocht in 
Zenderen, waar het weer ons goed gezind 
was! Ook hier weer aanwezig met een 
grote stoet aan carnavalswagens en 
loopgroep! Na de optocht nog even met 
z’n allen de tent in en snel weer richting 
Hertme, want Clown Henkie stond te 
trappelen om de kindermiddag te openen! 
Na Clown Henkie was het tijd voor Kareltje 
van Attractiepark Hellendoorn om de 
residentie samen met de kinderen op de 
kop te zetten en dit is zeker gelukt! De 
kinderen kwamen ook niets te kort: Ranja, 
chips en snoep in overvloed! 
Tegen 19.00 was het langzaam aan het 

einde van de kindermiddag want de volgende verenigingen stonden alweer aan 
de poort van het openluchttheater te rammelen! Tot 1:00 was ook dit weer een 
grandioos feest! 
 
Maandagmorgen om 9:30 was het weer tijd om het buitenterrein op te ruimen 
en binnen alles schoon te maken. Dit was door de opkomst van de vele 
vrijwilligers ook zo klaar, dit moest immers ook wel want om 13:00 vertrok de 
partybus richting Rheine met 60 leden en blaaskapel Wie d’r bie! Hier werden 
enkel cafés bezocht en naar binnengetrokken met het blaaskapel! 
Om kwart over 4 was het nog even tijd om het gemeentehuis in te trekken en 
deze nog even op de kop te zetten, tot verbazing bij onze Duitse vrienden! 
Om 17:00 vertrok de bus uit Rheine richting Jachtlust om hier een goede bodem 
te leggen voor de dweilavond! Rond 20:.00 vertrokken we met 120 mannen en 
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vrouwen in 2 partybussen richting Langeveen om hier het café op de kop te 
zetten, wat ook gelukt is! Daarna zijn we nog even langsgegaan bij CV de 
toet’nbloazers waar het al snel gebeurd was, toen werd er maar besloten een 
klein feestje met dweilorkest Wie d’r bie te maken op de parkeerplaats van Kir, 
geweldig! 
Na een korte busreis waren we weer in Hertme waar onze welbekende 
dweilavond werd afgesloten met een geweldig feestje! 
 
Namens het Bestuur van CV de Kolkleu wil ik nogmaals alle sponsoren en 
vrijwilligers bedanken want zonder jullie zou dit nooit mogelijk zijn geweest! 
We mogen als vereniging terugkijken op een geweldig weekend en dat doen we 
de komende jaren nog dunnetjes over! 
 
Met een carnavals groet, 
Namens het Bestuur CV de Kolkleu 
Dennis ten Dam 
Voorzitter 
 
 

SCHOEF MER AN  
 
Al 2x dit jaar hebben we met veel plezier gekookt voor de 
deelnemers van Schoef mer an. Wij geven U nogmaals de 
data door voor de volgende 4x. Iedereen is welkom dus 
laat Uw kans niet voorbijgaan.  
De volgende data hebben wij daarvoor ingepland: 
 
Maandag 6 maart 
Maandag 3 april 
Maandag 8 mei 
Maandag 5 juni. 
 
Opgave kan telefonisch bij Rian Jannink-Schabbink, tel. 06-4186 7273. Er is plek 
voor 16 deelnemers. 
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Graag tot ziens, 
De kookgroep 

Klootschieter Bart uit Hertme in oranje: ‘Het is een hele eer’ 
Gelezen in: Tubantia, woensdag 22 februari 
Door Michel Hasselerharm 

Natuurlijk gooit hij straks in het oranje. Bart Lucas vertegenwoordigt in 
september in het Ierse Cork immers Nederland, tijdens een van de belangrijkste 
internationale klootschietwedstrijden van het jaar. Niet gek voor een 16-jarige 
jongen uit Hertme. „Het is toch wel een eer.” 

Zijn opa, zijn oom, zijn vader en ook zijn oma deden het. Dus ja, je mag gerust 
stellen dat het klootschieten Bart in het bloed zit. Al sinds hij als klein jochie zijn 
vader Martijn achtervolgde op de klootschietbaan is hij verkocht. „De 
competitie, de strijd, het fanatisme. Vooral dat maakt het zo mooi”, vindt hij.  

FANATIEK EN TALENTVOL 

Fanatiek? Ja, dat is hij zelf ook. Maar 
bovenal heeft hij talent. „Meer dan 
ik”, geeft zijn vader eerlijk toe. „Vanaf 
dag 1 zag je dat hij een goede slag 
heeft. Hoe hij zijn arm recht langs zijn 
lichaam hield, zover mogelijk naar 
achteren haalde en de snelheid die hij 
maakte.” „Bart heeft lef”, voegt zijn 
begeleider Mark Mekenkamp eraan 
toe. „Lef om zijn arm te laten gaan.” 

Een jaar of 6, 7 was Bart toen hij zijn eerste kloot gooide. Niet heel lang daarna 
behaalde hij al zijn eerste prijs. Er zouden vele volgen, ergens tussen de 20 en 
25. Bart heeft ze allemaal op zijn kamer staan. Behalve zijn laatste. Een glazen 
trofee, met het opschrift ‘Champions Tour 2022-2023’, staat op tafel. Hij 
plaatste zich middels die overwinning voor de jeugdwedstrijd van King & Queen 
of the Roads. In Cork vormt hij een koppel met Lotte Telgenhof Oude Koe horst 
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van de klootschietvereniging Reutum. „Het is al een hele prestatie om je 
daarvoor te plaatsen”, zegt Bart. „Maar nou wil ik er ook wel wat van maken.” 

BETER DAN ZIJN VADER 

Over zijn kansen is de vwo 5-leerling van het Twickel in Hengelo bescheiden. 
Komt ook doordat hij het als 16-jarige moet opnemen tegen jongens die een jaar 
of twee ouder zijn. Het is een beetje de rode draad in zijn carrière, steevast een 
van de jongste in zijn leeftijdscategorie te zijn. Wat hem er niet van weerhield 
om op zijn twaalfde al een keer de nationale titel binnen te halen. Gevolgd door 
nog twee tweede plaatsen. Hij deed ook al een keer mee aan het EK. 

Zijn grootste drijfveer? „Elke keer weer iets verder gooien.” Zijn record bij het 
zetten is 53 meter. Vader Martijn gooide ooit over de 70 meter, maar dat was 
bovenhands. Nu is hij blij met een meter of 45. Dat was trouwens lange tijd een 
andere drijfveer van Bart: zijn vader verslaan. „Vooral toen ik steeds dichterbij 
kwam.” 

DEBUUT IN EERSTE SAASVELDIA 

Inmiddels heeft hij zijn vader achter zich gelaten. Twee keer in de week traint hij. 
Waarbij hij het geluk heeft dat de baan van zijn club, KV Hertme, bijkans in zijn 
achtertuin ligt. Wat goed uitkomt, want hij voetbalt ook nog. Heeft zelfs net zijn 
debuut in het eerste van Saasveldia gemaakt, een trotse derdeklasser op 
zondag. 

Hoelang hij de twee sporten nog kan combineren? „Daar maak ik me nog niet 
druk om.” Begeleider Mark adviseert Bart om maar zo lang mogelijk in het eerst 
te blijven voetballen. „Dan voetbal je op zondagmiddag.” Klootschieten gebeurt 
steevast op de zondagmorgen. Wat hij nog wel bereiken in het klootschieten? 
„Mijn droom is om een keer het EK te winnen.” Een officieel WK kent het 
klootschieten namelijk niet. 
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Jezelf een vraag stellen 
een drieluik van meditatieve 
bijeenkomsten in de Stille Week 

 
In de Goede - of Stille - Week staan 
we stil bij het lijden van Jezus en 
bezinnen ons op ons eigen 
persoonlijk leven of de situatie van 
de wereld om ons heen. De Week 
begint met Palmzondag (2 april) en loopt uit op het Paasfeest. De meeste kerken 
hebben in deze week op de Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdagavond hun eigen vieringen. De Raad van Kerken Borne-Hertme-
Zenderen organiseerde jarenlang op de dinsdagavond een bijeenkomst bij de 
kruiswegstaties in Zenderen. Dit jaar voor het eerst zullen er op drie 
opeenvolgende avonden bijeenkomsten worden georganiseerd, die ieder 
beginnen om 19.30 uur.  
 
Maandagavond 3 april: Doopsgezinde Vermaning, samen zijn rond stille 
meditatie en gebed.  
Dinsdagavond 4 april: Start in de Oude Kerk en in stilte wandelen naar 
Mariakapel Koppelsbrink.  
Woensdagavond 5 april: Verzamelen bij het Karmelitessenklooster Zenderen, in 
stilte langs de kruiswegstaties lopen en samen wandelen naar de Mariakapel op 
de Zenderense Es.  
 
Wij hopen op deze wijze een zinvolle bijdrage te leveren aan uw en jouw Stille 
Week. Wees van harte welkom bij één of meerdere van onze bijeenkomsten! 
 
Werkgroep “Passievesper”  
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen  
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Stichting Hulp Oekraïne en vluchtelingen in 

Opole 
 

Beste mensen, 

Er is weer een concrete (en zeer dringende) vraag vanuit Opole gekomen. Naast 

de gebruikelijke persoonlijke verzorgingsmiddelen, medische artikelen, 

houdbaar voedsel enz. is er nu gerichte vraag naar: 

* warme winterkleding (kinderen, dames en heren) 

* dekens, dekbedden en hoofdkussens. 

 

U kunt uw donatie afleveren bij Zwartekotteweg 6 in Hertme.  

Alvast hartelijk dank namens het bestuur! 

 
 

Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 
 
Op dinsdag 28 februari organiseerde de Zonnebloem afdeling 
Hertme/Zenderen een winkelmiddag bij Roetgerink Mode en 
Schoenen in Enter. Roetgerink is een ruime winkel en heeft 
casual kleding en schoenen voor alle leeftijden. De winkel is 
rolstoel-toegankelijk en heeft een aangepaste lift en toiletten. 
 
U bent op dinsdag 28 maart van harte welkom bij Tuincentrum Borghuis in 
Deurningen. Op deze dag kunt u gezellig met de Zonnebloem komen winkelen. 
Die dag ontvangt u 10% korting op al uw aankopen en u krijgt een gratis kopje 
koffie met iets lekkers in tuinrestaurant ‘t Borghuis.  
 
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem, hier krijgt u 
de kortingsbon en de bon voor de koffie. Aan beide activiteiten zijn geen kosten 
verbonden en u wordt desgewenst van huis gehaald en weer teruggebracht.  
Voor Borghuis kunt u zich uiterlijk 10 maart bij Akke Louwerman opgeven, tel: 
074-266 0360. Op beide locaties zijn geen rolstoelen aanwezig; graag aangeven 
of u een rollator/rolstoel mee wilt nemen. 
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Zonnebloem en Carnaval vieren: 
samen een feestje 

 
De carnavalsverenigingen uit Zenderen en 
Hertme hebben (weer) laten zien dat ze er ook 
kunnen en willen zijn voor de ouderen. De vice-
voorzitter van cv de Doldraejers uit Zenderen 
benaderde de Zonnebloem met de vraag: We 
willen graag iets doen voor jullie gasten. Wat zou 
dat kunnen zijn? 
In goed overleg werd besloten om een 
carnavalsbingo te organiseren en zo kwamen op 7 

februari ruim 30 gasten en 10 vrijwilligsters van de Zonnebloem bijeen in het 
Rigtershoes. Na de soep en broodjes warme beenham kwamen omstreeks 18.15 
uur de mini dansmarietjes uit Zenderen op bezoek om een prachtig 
dansoptreden te verzorgen. Daar kwamen jong en oud heel mooi samen. 
 
Daarna was het de beurt aan de prinsenparen uit Hertme (prins Frank en 
adjudant Jasper) en Zenderen (prins Bjorn en adjudant Bart). Ze hadden dozen 
en manden vol prijzen meegenomen. Dat beloofde een lange avond te worden. 
Iedereen keek zich de ogen uit. Het ging er gezellig aan toe. Of het nu Bernard 8, 
Nico 34 of Otto 68 was, iedereen kreeg de tijd, soms met hulp van de 
vrijwilligers, om de bingo kaart goed in te 
vullen. De hoogheden deden het geweldig 
met hier en daar een kwinkslag. Het liep 
allemaal "gesmeerd". Al met al een hele 
leuk en gezellige avond!  
 
Carnaval.... bedankt namens de 
Zonnebloem. 
 
Met vr. groet, namens de Zonnebloem, 
Hennie Kemna  
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Sponsorinterview: Ronny Kolner van 

Absoute uitvaartverzorging 

Door Karin de Wit 

Zoals we al hadden aangekondigd in het nieuwsbericht van de redactie, volgt 

hier het maandelijkse sponsorinterview. De spits werd afgebeten door Ronny 

Kolner. Het was een prachtige eerste dag van maart, de start van de 

meteorologische lente, toen ik het erf van Dulderbroekweg 5 opreed. De familie 

Kolner heeft naast hun huis een aula met 24-uurs kamer gebouwd waar de 

overledene kan worden opgebaard, de nabestaanden in alle rust kunnen 

samenkomen en alle zaken rondom de uitvaart worden besproken met Ronny. 

Er is een prettige ontvangstkamer, de opbaringskamer, een kleine keuken en een 

toilet. Het uitzicht over het boerenland is er prachtig!   

Het is ontzettend leuk om als ‘buitenstaander’ de ondernemers van het dorp te 

interviewen en te vragen naar allerlei aspecten van hun onderneming. Zo heeft 

Ronny verteld dat hij jarenlang een wooninrichtingzaak had maar dat hij in 2012 

besloot haar te verkopen. Het was tijd voor iets anders. Hij besloot zijn kennis te 

verrijken en terug naar de schoolbanken te gaan voor de opleiding 

uitvaartverzorger. Dit sprak hem zo aan en het leren ging hem zo goed af, dat hij 

Cum Laude slaagde. Zijn mentor zei dat hij geknipt is voor het vak. 

Dit inspireerde Ronny om de stap te wagen en, als ondernemer in hart en 

nieren, zijn eigen uitvaartverzorging op te zetten. Het is een familiebedrijf 

geworden waar zijn vrouw Ilonka en broer Jan ook aan meewerken.   

“Wij verzorgen maximaal twee uitvaarten per week. We houden het bewust 

kleinschalig want de periode tussen het overlijden en de uitvaart is een zeer 

emotionele voor de nabestaanden. Wij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes 

geregeld wordt, denk bijv. aan dat de rouwadvertentie en de rouwkaarten 

onmiddellijk de bus op moeten. Er is immers weinig tijd. In samenspraak met de 

familie leggen wij het lichaam van de overledene af en zorgen wij ervoor dat 
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diegene mooi opgebaard wordt. Dit kan bij ons in de aula of bij de mensen thuis. 

Natuurlijk hebben wij voor dit alles een draaiboek: zo zien wij niets over het 

hoofd en hebben wij alle tijd om er voor de nabestaanden te zijn.  Meer dan 

100% aandacht is waar wij voor gaan.” Hij voegde eraan toe dat hij per uitvaart 

gemiddeld zo’n 25-30 uur bezig is. De telefoon staat altijd aan en kan zomaar 

midden in de nacht afgaan. Ons moment van overlijden kunnen wij niet plannen, 

dus zodra het gebeurt dan staan zij in de startblokken.  

Verder spraken we over hoe de uitvaartverzorging met de tijd is meegegaan. “Ik 

ga in driedelig pak maar de hoge hoed, handschoenen en slipjas hoeft van mij 

niet zo nodig. Als mensen erom vragen dan kan dat, maar mijn stijl is wat minder 

strak.” Ik zie Ronny’s moderne smaak ook terugkomen in de inrichting van de 

aula, wat rustig en warm is ingericht.   

Kan iedereen terecht bij Absoute uitvaartverzorging? “Uiteraard is iedereen 

welkom maar sommige mensen hebben een uitvaartverzekering afgesloten bij 

een bepaalde maatschappij, waar de keuzevrijheid beperkt is. Zo kun je dan 

alleen kiezen uit uitvaartondernemingen die bij hen aangesloten zijn. Maar de 

Hertmenaren weten ons goed te vinden. Soms zijn er ook mensen die van 

tevoren al hun uitvaart willen bespreken. Het geeft ze een prettig gevoel dat ze 

weten hoe hun afscheid eruit gaat zien. Deze voorbespreking is kosteloos.”  

Ronny benadrukt dat hij de uitvaart zoveel mogelijk binnen het budget van de 

familie van de overledenen blijft. “Het leven is al duur genoeg dus wij zorgen 

ervoor dat wij kostenbesparend te werk gaan. Veel mensen zijn immers niet 

verzekerd.” 

Ik vroeg mij af wat Ronny het mooiste vindt aan zijn vak. “Dat is de voldoening 

die het geeft. Je biedt de overledenen een waardig afscheid en staat de 

nabestaanden bij in een intense en emotionele periode in hun leven. Het zijn 

gesprekken die het ertoe doen, ze gaan over leven en dood en dat is prachtig.”  

Je moet dus goed kunnen luisteren en, benadrukt Ronny, “signalen oppikken.” 

Ronny gaat ook enkele weken na de uitvaart langs bij de nabestaanden: de 

nazorg. Hij vraagt dan of alles naar wens gegaan is en praat na over de ervaring. 
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“Als mensen zeggen dat het precies zo gegaan is zoals ze het hadden gewild, dan 

ben ik een tevreden mens.” 

Zijn er ook lastige aspecten aan het vak? “Oh jazeker. We hebben dagelijks met 

de dood te maken en dat kan heel verdrietig zijn. Als er een jonge moeder 

overlijdt en ik zie haar kleine kinderen rond de kist spelen, dan krijg ik een 

stevige brok in mijn keel. Maar het bijzondere is dat die kleintjes heel soepel met 

de dood om lijken te gaan. Ze accepteren het en gaan weer verder. Dat is heel 

mooi.” 

Heeft hij een voorbeeld van een bijzondere uitvaart die hij heeft verzorgd? 

“Jazeker. Toen een oudere heer, die zijn leven lang boer was geweest, overleed, 

zaten de familie en ik na te denken over de plaats van opbaring en waar de 

condoleance gehouden kon worden. Toen bedachten we dat de enige plaats die 

de boer recht zou doen, de stal zou zijn. We hebben de kist op een aantal 

strobalen gelegd met tafeltjes voor bloemstukken erbij. Het was een prachtig 

gezicht, met de koeien op de achtergrond! Uiteindelijk heeft 600 man de stal 

bezocht en passend afscheid genomen van de boer. Dit vind ik zo mooi—samen 

met de nabestaanden zoeken naar mogelijkheden die de overledenen recht 

doen! Je kunt zoveel betekenen voor mensen.” 

Ronny liet mij een foto zien van de plaats van opbaring en ik kreeg kippenvel 

over mijn lijf. Wat een prachtig afscheid! 

Wat is de rol van Ronny en Ilonka tijdens de uitvaartplechtigheid? “Sommige 

mensen huren een spreker in maar wij verzorgen ook de diensten als mensen 

erom vragen. We draaien mooie muziekstukken, laten een fotoreportage zien 

van de overledene en laten de sprekers naar voren komen. Dit alles leiden wij in 

en sluiten wij af. Uit onze gesprekken met de nabestaanden vergaren wij genoeg 

informatie om een passend beeld van de overledene te kunnen schetsen.” 

Tot slot was ik benieuwd naar Ronny’s band met ons dorp. Zijn huis staat immers 

officieel in Saasveld! “Ik was gedoopt in de H. Stephanuskerk, ging als kleine 

jongen naar St Aegidius en ik zong als koorzanger in de kerk. Daar maakte de 

absoute altijd enorme indruk op mij. Dat is het ritueel dat de pastoor verzorgt 
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aan het einde van de uitvaartmis voordat iemand begraven of gecremeerd 

wordt. Hij sprenkelt wijwater over de kist en brengt het reukoffer met wierrook 

terwijl hij begeleidende gebeden uitspreekt.”  

Ik ben niet zo religieus onderlegd dus ik vroeg hem wat de absoute betekent. “In 

de Rooms-katholieke kerk is het de laatste aanbeveling ten afscheid van de 

overledene. Vanuit de traditie dient het om de overledenen te behoeden van 

het oordeel Gods of het kwijtschelden van straf. Voor mij persoonlijk vond ik dit 

deel van de uitvaartmis altijd het indrukwekkendst, vandaar dat deze naam in 

mij opkwam voor onze uitvaartonderneming.”     

Ronny’s bevlogen manier van spreken werkt heel aanstekelijk! Ik had niet 

gedacht dat de uitvaartverzorging zo boeiend zou zijn en zie heel sterk hoeveel 

zingeving het biedt. Dank je wel Ronny voor dit mooie interview! En inderdaad: 

“van een uitvaart komt een uitvaart”. Als je mooi werk verricht, dan verspreidt 

het nieuws zich vanzelf. 
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Puzzel maart 

 
Nico Kroeze heeft het antwoord op de sudoku van vorige maand als eerste bij 
ons aangeleverd. De prijs is inmiddels bij hem bezorgd. Gefeliciteerd! Stuur uw 
inzending van de puzzel van deze maand (graag als foto van de ingevulde puzzel 
in de bijlage van uw e-mail of bij Hanneke in de brievenbus – Lage Weide 12) 
uiterlijk 20 maart naar: gazethertme@gmail.com en u maakt ook kans op een 
prijs! 
 
Veel puzzelplezier, 
De redactie 
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AGENDA 2023 

 

- Maandag 6 maart & 3 april: Schoef Mer An 

- Donderdag 9 maart oud papier ophalen (voor 9.00 uur aan de weg) 

- 20-25 maart collecte reumafonds 

- Dinsdag 21 maart ZijActief Cliniclowns 20 uur  

- Dinsdag 28 maart Zonnebloem tuincentrum Borghuis Deurningen 

- Zondag 2 april boekpresentatie 100 jaar St Gregorius, Theaterhoes 

- Maandag 3 april, dinsdag 4 en woensdag  5 april meditatieve 

bijeenkomsten Stille week Karmelitessen klooster 19.30 uur 

- Maandag 17 april AED herhalingscursus 18 uur & 20 uur Theaterhoes 

- Zondag 14 mei Hertme’s Piraten Bende Vogelschieten 14 uur, volgende 

editie van de Gazet volgt meer informatie! 

- Zaterdag 10 juni reünie St Aegidius 
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Wilt u iets plaatsen in de Gazet van april of weet u iets om in de agenda op te 
nemen? 

 
Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 maart naar: 
gazethertme@gmail.com.  

 
Wij zijn altijd op zoek naar verhalen. Bent u onlangs in Hertme komen wonen? 
Wordt het gezin uitgebreid? Heeft u iets speciaals beleefd? Heeft u een 
speciale hobby wat u best met uw dorpsgenoten wilt delen? Heeft u iets te 
ruilen, weg te geven of bent u juist op zoek naar iets?  Wij horen het graag! 
 
Uitgave:   Stichting gemeenschapsbelangen Hertme 
Redactie:   Hanneke de Vries, Phil den Ouden en Karin de Wit 
Drukken en bezorgen:  Jos Westerbeek, Charles Liedenbaum, Wim Schabbink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk.  
De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn 
hen daarvoor zeer erkentelijk! 

mailto:gazethertme@gmail.com
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• Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) 

• Absoute Uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar 
(06-53937616) 

• Alkoof Interieurs, Borne (074-2662275) 

• Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt 

• Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) 

• Efftinkbouw,nieuwbouw, renovatie en onderhoud (06-21944497) 

• Gerard Tijink, Timmer & Metselwerk, ver-/nieuwbouw (074-2667713) 

• Home makelaars, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, 
www.homemakelaars.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) 

• Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306, Hertme (074-2661665) 

• Zwerus, Hertme 

• Kapsalon ‘de Kapperij’ (Chantal), Hertme (074-2595434) 

• Kinderdagverblijf de Drie Biggetjes (074-2670575) 

• Kole Bouw- en Timmerwerken (074-2672745) 

• Minicamping de Köller, familie Lucas 

• Pegge Tweewielers, Bisschopstraat 8, Weerselo (0541-741400 / 06-
25448728) Gratis haal/brengservice 

• Remi Geerdink Dakwerken De waterdichte oplossing! (06-83535493) 

• Renovatie & Nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) 

• Rijdende winkel Hesselink (0541-662471) 
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• T.H.S. Technische installaties F. Stubbe (06-55554777) 

• Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) 

• Ton Kuipers Ontwerp, www.tonkuipers.nl (074-2670557) 

• Hedevelds Bio Eieren – René en Rian Jannink-Schabbink (06-41867273) 
www.facebook.com/eerlijkei/ 

• Restaurant ‘Het Hertmes Ambacht’, Lereau Hulsink (074-8538849) 
www.herttmesambacht.nl 

• Maassen van den Brink Projecten BV, Bartelinksweg 1, Hertme 

• Praktijk Avital (Orthomoleculair voedingsadvies en schoonheidssalon) 
Hertmerweg 24 Hertme 0641323637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tonkuipers.nl/
http://www.facebook.com/eerlijkei/
http://www.herttmesambacht.nl/
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COLOFON:  

Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. 
Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de ‘Gazet van Hertme’ 
komt. De redactie is onafhankelijk.  
Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen berichten kunnen worden 
geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een 
brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte 
overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden geïnformeerd. Bij alle 
berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen heeft dan wel wie 
het bericht geschreven heeft. 


